
 

 

Het moderamen van de Synode van Deventer heeft op 13 maart 2025 aan alle 

kerken een brief gestuurd. Een paar dagen eerder, op 8 maart, heeft de synode de 

bespreking van het rapport Ruimte en richting van de studiecommissie 

homoseksualiteit in de kerk (SHR) afgerond en besluiten genomen over de positie 

van homoseksuele broers en zussen in de gemeente met een relatie die willen leven 

voor de Heer en bereid zijn zich daarover te verantwoorden.  

Het moderamen roept in de genoemde brief de kerken op om na de op 8 maart 2025 genomen 

besluiten de weg in te slaan van bezinning en gesprek in de eigen gemeente.  

Hieronder volgt het inhoudelijke gedeelte uit de brief.  

 

Nuttige verwijzingen (klik om te downloaden):  

Het rapport Ruimte en richting  

De besluiten die op 8 maart 2025 door de synode genomen zijn 

De Toolbox die door Kerkpunt ontwikkeld is 

De in november uitgesproken verootmoediging 

 

Wat ging er aan deze besluiten vooraf? 

In 2017 heeft de Synode van Meppel aan een studiecommissie de opdracht gegeven de kerken 

te dienen met een antwoord op de vraag: wat heeft de gemeente van Christus te bieden aan 

lesbische zusters en homofiele broeders in haar midden? De studiecommissie heeft haar werk 

eind 2023 afgerond en haar bevindingen gepresenteerd in het genoemde rapport Ruimte en 

richting.  

De synode is begin 2024 begonnen met de bespreking van het rapport. Om vanuit dat rapport 

tot goede en breed gedragen besluiten te komen, is er vervolgens eerst tijd ingelast om de 

kerken en de regio's de gelegenheid te geven kennis te nemen van de inhoud van het rapport. 

In het najaar van 2024 is de bespreking hervat. Een aparte synodecommissie heeft vervolgens 

in afstemming met de studiecommissie een voorstel gedaan voor besluitteksten. Op 8 maart 

2025 zijn de besluiten besproken en is erover gestemd.  

Het karakter van de besluiten  

Met de besluiten sluit de synode een periode van bezinning en besluitvorming af. Het is het 

verlangen van de synode om én te luisteren naar de Schrift én de kerken te dienen. Maar meer 

nog dan een afronding van een landelijk proces zijn de genomen besluiten een startschot om er 

plaatselijk mee aan het werk te gaan, in de vorm van voortgaande bezinning en gesprek. Het is 

voor ons allemaal de vraag hoe we vandaag de dag in lijn met wat wij leren uit de Bijbel een 

weg kunnen kiezen. Het moderamen roept de kerken op om die weg van bezinning en gesprek 

te gaan.  

Met de besluiten gaan er geen slagbomen omhoog of omlaag. De synode wil gelet op het 

ontbreken van eenstemmigheid geen grote woorden spreken. Tegelijk wijzen de besluiten van 

de synode wel een duidelijke richting. De blijvende verschillen van inzicht en de wijze waarop 

we daarmee in de gemeente van Christus omgaan, hebben gevolgen voor de toegang tot het 
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avondmaal, voor de vraag of iemand ambtsdrager kan zijn of predikant en voor de aandacht die 

in de gemeente gegeven kan worden aan het aangaan van zo’n relatie. 

De besluiten: een samenhangend geheel 

1. In besluit 1 spreekt de synode uit dat ze wil staan voor een heilige kerkgemeenschap 

waarin ieder zich richt naar het Hoofd, Jezus Christus. Daarnaast roept ze de kerken op 

erop toe te zien dat elke gemeente ook veiligheid biedt aan alle mensen die hun redding 

bij Jezus Christus zoeken, en dat allen elkaar in zijn naam liefhebben. 

2. Met besluit 2 erkent de synode dat er binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken, 

net als binnen de brede kerkgemeenschap, geen eenstemmigheid is over de vraag of 

Gods Woord ruimte biedt voor het aangaan en onderhouden van een homoseksuele 

relatie. De synode besluit dat gegeven te aanvaarden. Deze erkenning maant tot 

voorzichtigheid in ons eigen oordeel. Daarom roept de synode de kerken op om te 

zoeken naar christelijke eensgezindheid, om samen en persoonlijk in oprechte 

verantwoording naar de Heer een overtuiging te vormen en zichzelf en de ander aan 

Gods oordeel toe te vertrouwen. We blijven bidden om verheldering door zijn Geest. 

3. De synode roept de kerkenraden in besluit 3 op om homoseksuele gemeenteleden die 

willen leven voor de Heer en bereid zijn zich daarover te verantwoorden de deelname 

aan het avondmaal niet te ontzeggen. Met deze oproep respecteert de synode de 

kerkordelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad maar vraagt zij wel om 

behoedzaamheid vanwege de ontbrekende eenstemmigheid .   

4. Met besluit 4 laat de synode het aan de kerken om in voorkomende situaties zorgvuldig 

af te wegen of zij iemand met een homoseksuele relatie kunnen roepen tot het ambt van 

predikant, ouderling of diaken. In de plaatselijke kerk is of wordt het gesprek gevoerd of 

dit wel of niet mogelijk is. Bevraag elkaar en laat je bevragen. En zoek dan zorgvuldig en 

samen biddend welke weg de gemeente kan gaan en dragen.  

5. Mocht de kerkenraad het aangaan van een homoseksuele relatie aanvaarden, dan stelt 

besluit 5 dat het goed is om hierover in de gemeente open te zijn en hieraan gepaste 

aandacht te geven. En mogelijk geldt dat ook voor homoseksuele gemeenteleden die 

ervoor kiezen om alleen te blijven. Te denken valt aan voorbede of een vermelding in de 

nieuwskanalen van de gemeente. Materiaal dat de landelijke commissie liturgische 

ondersteuning gaat ontwikkelen kan bijdragen aan de kwaliteit van de kerkelijke 

aandacht.  

6. Besluit 6 benadrukt het belang van het voortgaande gesprek. Het studierapport biedt 

voor dit gesprek handvatten. Daarnaast beveelt het moderamen het materiaal aan dat 

toerustingsorganisatie Kerkpunt aanbiedt in een Toolbox. Ook is Kerkpunt beschikbaar 

om gemeenten te begeleiden in dit gesprek. 

7. Als laatste heeft de synode besloten om de studiecommissie SHR te bedanken voor haar 

vele werk en om geen nieuwe studiecommissie gendervraagstukken te benoemen. 

 



 

 

Vervolg 

De synode voelt een grote verantwoordelijkheid, in de eerste plaats naar onze broers en zussen 

over wie deze besluiten gaan. Daarnaast ook voor de kerken met haar leden. Het is haar gebed 

dat ze met deze besluiten niets afdoet aan de richtinggevende kracht van Gods Woord en de 

weg wijst van christelijke vrede en eensgezindheid. Zo kan de in november uitgesproken 

verootmoediging naar haar overtuiging zegenrijk doorwerken in de toekomst. En dat is van 

belang voor al onze kerken en voor de kerken waarmee we ons nauw verbonden weten, in 

binnen- en buitenland.  
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